
ZONDAGSbrief 
 

4 mei 2025 'Ontregeld en blij' 
kleur wit  zondag Misericordia Domini 
 

voorganger: ds. Bert Griffioen, 
 geestelijk verzorger NoordWest Ziekenhuis 
welkom en lector: Ingvild van den Bos 

muzikale begeleiding: Dries Post 

kindernevendienst: Annelies Jellema 
diaken: Joke de Jonge, namens de kerkenraad 
techniek: Maarten Munniks 

gastheer: Tjeerd Jellema 
met dank aan de andere medewerkers buiten beeld! 
 

ORDE VAN DIENST 
 

- ORGELSPEL 
 

de ambtsdragers komen binnen 
 

VOORBEREIDING 
 

- WELKOM 
 

we gaan staan bij het voorspel 
 

- OPENINGSLIED 217: 1, 2, 3 ’DE DAG GAAT OPEN’ 
 

- BEMOEDIGING 
één: Onze hulp is in de naam van God 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
één: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand 
 aan heel de schepping begon! 
 

we gaan zitten 
 

- VERVOLG LIED 217: 4, 5 ’WILT GIJ VANDAAG’ 
 

- STILTE 
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- GEBED OP DE DREMPEL MET HET OOG OP DE WERELD 
 

- GLORIA 154b: 1, 2, 3, 4, 6 ’HEEL DE SCHEPPING, PRIJS DE HEER’ 
 

WOORD 
 

- KINDERMOMENT 
 

- KINDERLIED 224 ’ELKE DAG VERTELT OVER GOD DE HEER’  
  

de kinderen verlaten de kerkzaal in het licht van de Paaskaars  

 

- GROET 
voorganger: God zij met u 
allen: God zegene u 
 

- GEBED bij de opening van de schrift 
 

- EERSTE LEZING JEREMIA 32: 36 - 41 
Maar toch – dit zegt de ENE, de God van Israël, over deze stad, waarover jullie 
zeggen: “Door het zwaard, de honger en de pest valt ze de koning van 
Babylonië in handen”: Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen 
waarheen Ik ze in mijn grote woede en toorn verdreven heb, Ik zal hen 
terugbrengen naar deze stad en hen er veilig laten wonen. Zij zullen mijn volk 
zijn en Ik zal hun God zijn. Ik zal hen één van hart en één van zin maken, 
zodat ze altijd ontzag voor Mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht 
goed zal gaan. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, Ik keer mij nooit 
meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor Mij 
vervullen, zodat zij zich nooit meer van Mij zullen afkeren. Ik zal er weer 
vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten.  
Met hart en ziel zal Ik dat doen. 

 

- PSALM 33: 1, 8 ’KOM NU MET ZANG EN ROER DE SNAREN’ 
 

- TWEEDE LEZING LUCAS 24: 35 - 48 
De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich 
aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. 
Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan 
en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze 
een geest te zien. Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en 
waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben 
het zelf! Raak Me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en 
beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.’ Daarna toonde Hij hun zijn handen en 
zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en 
stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven 
Hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.    
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Hij zei tegen hen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat 
alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij 
geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte Hij hun verstand 
ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: ‘Er staat 
geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag 
zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen 
worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie 
zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 

 

- LIED 647 ’VOOR MENSEN DIE NAAMLOOS’ 
 

- VERKONDIGING 
 

- LIED 767: 1, 2, 3, 4 ’DE TOEKOMST VAN DE HEER IS DAAR’ 
 

de kinderen komen weer in de kerkzaal 

 

ANTWOORD 
 

- AANKONDIGING BLOEMENGROET EN COLLECTES 
 

1: Soedan: noodhulp voor vluchtelingen 
In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan.  
Tot nu toe zijn meer dan 13.000 mensen omgekomen en 7,3 miljoen mensen 
gevlucht, waarvan 1,5 miljoen naar het buitenland.  
Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan 
vluchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië.  
Vluchtelingen ontvangen landbouwmaterialen, schoon drinkwater, keukengerei, 
zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en 
traumahulp krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico’s die hun kinderen 
lopen op misbruik en mensenhandel. 

2: voor eredienst, pastoraat en gebouwen 
 

U kunt uw bijdrage in de collectezak doen, deze collectes steunen via de App  
of uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie: 
NL82 RABO 0376 4424 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Alkmaar 
o.v.v. 'Collecte Soedan' en/of  'Collecte eigen kerk’. 

 

- GEBEDEN 
dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk ’Onze Vader’ 
 

we gaan staan 
tijdens het slotlied komen de kinderen uit de crèche in de kerkzaal 
 

- SLOTLIED 653: 1, 2, 5, 7 ’U KENNEN, UIT EN TOT U LEVEN’ 
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- ZENDING EN ZEGEN 

  
 

- ORGELSPEL 
 

 

U bent welkom bij het koffiedrinken na de kerkdienst. 

 
 
 
Agenda:  zie ook de kerkapp en de website van de pga 
maandag 5 mei Vrijheidsmaaltijd Vrijheidskerk 17:30uur 
woensdag 7 mei gebedsproeverij De Blije Mare 15:00uur 
idem: gebedsproeverij Vrijheidskerk 19:30uur 
idem: Hebreeuws Vrijheidskerk 19:45uur 
donderdag 8 mei film: The Armed Man De Blije Mare 19:00uur 
idem: Heilige Momenten: Deel de Duif Achter de Vest 1 19:00uur 
zaterdag 10 mei Heilige Momenten: Workshop Jouw H.M. Achter de Vest 1 14:00uur 
zondag 11 mei interactieve viering Vrijheidskerk 10:00uur 
idem: viering, ds. Jan Wolswinkel Immanuelkerk 10:00uur 
idem:   Heilige Momenten: wereldvrede dansen Achter de Vest 1 14:00uur 
 
De vieringen zijn ook te volgen via www.facebook.com/vrijheidskerk (met beeld en geluid) 
en via kerkomroep.nl (alleen geluid).  
De bijbehorende zondagsbrief is vooraf te downloaden via de APP onder ‘agenda’ of van 
de website: https://www.pg-alkmaar.nl/zuid-vieringen of klik op ‘Wijk Zuid’ en vervolgens 
links op ‘vieringen’. Onder het kopje ‘Zondagsbrief’ staan de recente exemplaren.  

 
Kopij voor de zondagsbrief ontvangen we graag in een zo vroeg mogelijk stadium.  
Vóór dinsdagavond moeten de standaardgegevens binnen zijn via de mail aan 
zbriefvk@gmail.com. Spoedberichten kunnen nog tot woensdag 17:00uur worden 
doorgegeven, plaatsing kan dan echter niet meer worden gegarandeerd. 
De redactie behoudt zich het recht voor om mededelingen waarvoor de zondagsbrief niet 
primair is bedoeld, niet te plaatsen zonder opgaaf van redenen. 
 
 

Mededelingen: 
 

Expositie Heilige Momenten 
Van 25 april t/m 25 mei expositie Heilige Momenten, op woensdag t/m zondag 
van 11-17 uur. Aanmelden is niet nodig en bezoek is gratis.  

Locatie: Achter de Vest 1 (voormalige UWV-kantoor aan de Paardenmarkt).  

mailto:zbriefvk@gmail.com
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Op maandag 5 mei is de expositie extra geopend van 12-17 uur.  

Extra programmaonderdelen: 
8 mei 2025 – 19:00 – 21:00 uur | Deel de Duif, dialoogsessie voor jongeren 
16-21 jaar. Alleen hiervoor is aanmelden wel noodzakelijk via 
https://www.inalkmaar.nl/heilige-momenten, naar beneden scrollen en klikken 
op de knop ‘aanmelden dialoogsessie’ 
10 mei 2025 - 14:00 uur | Workshop Jouw Heilige Moment 

11 mei 2025 - 14:00 - 15:00 uur | De wereldvrede samen dansen  
Een workshop met zowel Israëlische als Arabische dansen en zelfs een 
combinatie daarvan.  

Welkom om mee te dansen, ook zonder ervaring! o.l.v. Angela Reutlinger 
14 mei 2025 - 15:00 - 16:00 uur | Workshop vredesliederen zingen o.l.v. 
Teresa Takken 

17 mei 2025 - 14:00 uur - 15:00 uur | Workshop multireligieuze mantra 
zingen 
18 mei 2025 - 15:30 - 16:30 uur | Wereld Meditatie Uur 
Voor meer info zie  https://www.inalkmaar.nl/heilige-momenten 
 
Film: The Armed Man – A Mass for Peace 
In deze herdenkingsmaand  kijken we naar ‘Een mis voor de vrede.’ Met deze 

ondertitel ging in 2000 ter gelegenheid van de eeuwwisseling in de Londense 
Royal Albert Hall ‘ The Armed Man’ in première. De componist Karl Jenkins 
baseerde het werk op het bekende Franse volkslied (soldatenlied) uit de 15e eeuw 
L’homme armé. Dit lied is in de loop der eeuwen in ontelbare composities als 
hoofdthema gebruikt. De mis (Mass for Peace) bestaat uit dertien delen 
afgewisseld met literaire teksten en gebeden uit de hele wereld. Deze teksten 
gaan over oorlog en geweld, de gevolgen hiervan en de hoop op duurzame vrede.  

Locatie: De Blije Mare, Kajakstraat 60.  
Opgave maaltijd per mail: deblijemare@outlook.com of bel t/m vrijdag 2 mei 
De Blije Mare tel: 072-56 22 627  

Kosten € 5,50, kleine beurs € 4,00 incl. drankje.  
Inloop 17:30uur, aanvang maaltijd 17:45uur, aanvang film 19:00uur.  
Alleen de film zien is gratis, koffie en thee €1,00. Graag opgeven per mail! 

 
Jaarrekeningen 2024 
De jaarrekeningen 2024 van het College van Diakenen en van het College van 
Kerkrentmeesters zijn klaar. Deze zijn vanaf 28 april digitaal te verkrijgen via 
kerkelijk.bureau@pg-alkmaar.nl of af te halen op het kerkelijk bureau. 
Op de zondagen 27 april en 4 en 11 mei liggen enkele exemplaren van de 
jaarrekeningen in de kerken ter inzage. 

Mocht u vragen over de jaarrekeningen hebben dan kunt u deze stellen aan 
Ale-Jan Algra, penningmeester van het College van Diakenen en aan Peter 
Tuinman, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. 

https://www.inalkmaar.nl/heilige-momenten
https://www.inalkmaar.nl/heilige-momenten

